
Dankbare herinnering aan

Bea Cassiman
sinds 45 jaar lieve echtgenote van

Dirk Van Belle, huisarts op rust

geboren te Aalst op 25 september 1960
overleden te Tarragona (Spanje) op 24 maart 2026

Licentiaat psychologie

Zoals ze heeft geleefd, zoals ze heeft gewenst,
hebben wij afscheid genomen van Bea

in familiale intimiteit.

Dit melden u met diepe droefheid:
de families Cassiman, Van Belle, Cortvrindt en Peeters.

Rouwbetuiging: Dirk Van Belle
Jules Van Campenhoutplein 2 - 1860 Meise
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Da blick’ ich auf zu einem nur der Sterne, 
der an dem Himmel, der mich blendet, steht;
es sammelt sich mein Geist aus jener Ferne, 
andächtig sinkt die Seele in Gebet.
Und sieh, mir zeigt sich ein Wunderbronnen, 
in den mein Geist voll hohen Staunens blickt; 
aus ihm er schöpfet gnadenreiche Wonnen, 
durch die mein Herz er namenlos erquickt. 
Und nimmer möcht’ ich diesen Bronnen trüben, 
berühren nicht den Quell mit frevlem Mut, 
in Anbetung möcht’ ich mich opfernd üben, 
vergießen froh mein letztes Herzensblut!
Ihr Edlen mögt in diesen Worten lesen,
wie ich erken’ der Liebe reinstes Wesen.

Personage Wolfram in Tannhäuser

Mijn blik vangt een enkele ster, 
hoog en stralend aan de hemel, die mij verblindt. 
Mijn gedachten vinden rust in haar verre licht, 
en zacht en eerbiedig zinkt mijn ziel neer in gebed.
Dan opent zich een wonderlijke bron, 
waarin mijn geest vol ontzag weerspiegelt. 
Uit die bron vloeit een zachte, genadige vreugde, 
die mijn hart op onuitsprekelijke wijze verkwikt.
Nooit zou ik die bron vertroebelen, 
haar water niet met roekeloze hand aanraken. 
In stille aanbidding blijf ik mij toewijden, 
mijn eeuwige, oprechte liefde en trouw schenkend.
Moge u in deze woorden het zuiverste wezen van liefde herkennen, 
zoals ik het voel.

Tekst en muziek: Richard Wagner 


